Het zeilseizoen op het noordelijk halfrond zit er eind oktober echt
op. Maar het duurt nog even voor de zeilfeesten in de Carieb
losbarsten. Hoe overbrug je die lamlendige periode daartussen?
Reis ssmpelweg af naar een van de volgende exotische locates.

Tekst Marjolein van Rest




MADAGASKAR

Wil je onbekende flora en fauna zien

in een baai waar echt niemand je voor
is geweest, dan is Madagaskar the place to be.
Het “rode eiland” Madagaskar is voor zeilers
en natuurliefhebbers een waar paradijs.
Vooral de noordwestelijke kust leent zich
bij uitstek voor ontspannen zeilen. In de
luwte van het grote eiland, beschut voor
de harde wind en sterke stroming vanuit
de Indische oceaan liggen talloze idyllische
cilandjes. De zee is helder, blauw en kalm,
de koraalriffen hebben nog geen wegwijzers
en de ongerepte witte stranden lopen over
in oerbos: dit deel van Madagaskar is wer-
kelijk paradijselijk.
Op en rond Nosy Be, een van de eilanden
voor de kust, begint heel voorzichtig het
(eco-)toerisme op te komen. Een aantal,
vanwege de oude koloniale banden, meestal
Franse bedrijfjes verhuurt boten met of
zonder bemanning, al wordt aangeraden
om in ieder geval met een gids te zeilen.
Brandstof en drinkwater zijn in de ongerepte
omgeving lang niet overal te vinden.
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Reistips:

Twee keer per week gaan er rechtstreekse
vluchten vanuit Parijs en Rome naar Nosy Be.
Voor Madagaskar zijn geen vaccinaties nodig,
malariapillen worden wel aangeraden. Een
visum verplicht, maar is verkrijgbaar bij aan-
komst op het eiland.

Verhuurtips:
www.nosybecatamaran.com
www.dreamyachtcharter.com
www.mada-brousse.com

BRAZILIE

Zeilen met de Braziliaanse zon op

dmmmy je gezicht. Zeewater dat gaandeweg
verandert van lichtgroen in diepdonker-
blauw. Een aangename zeebries door je
haren. s Avonds aanmeren in een van de
havens en genieten van vers gevangen vis

en opzwepende muziek. In Angra dos Reis
kan het. Het watersportgebied aan de groene
kust ten zuiden van Rio de Janeiro is al jaren
een populaire bestemming voor Brazilianen

én buitenlanders. Wat niet wil zeggen dat je

er in de file vaart; daarvoor is het gebied te
uitgestrekt. Honderden eilanden liggen er.
Eén voor elke dag, zoals de locals zeggen.
De grootste twee, Ilha Grande en Ilha Bela,
zijn beschermde natuurgebieden. Bedekt
met regenwoud en met bergen, watervallen
en prachtige stranden zijn deze cilanden een
must. Niet in de laatste plaats vanwege het
roemruchte verleden van Ilha Bela, dat als
eiland op het kruispunt van smokkelroutes
lag en een schuilplaats bood aan rovende
piraten en boekaniers.

Zeilen in deze contreien is een welkome



afwisseling voor het grauwe Hollandse herfst-
en winterweer. Een zeilboot huren, al dan
niet met bemanning, levert hier geen enkel
probleem op en er is keuze genoeg. Bedenk
wel dat je enige kennis van navigatie nodig
hebt. De zee is namelijk niet overal even diep
en met al die eilandjes kunnen er onver-
wachte stromingen zijn.

Reistips:

Vliegen naar Rio de Janeiro. Om een boot
te kunnen huren is een (internationaal erkend)
vaarbewijs vereist. Een visum is verplicht,
maar verkrijgbaar in Brazilié.

Verhuurtips:
www.sailabout.com.br
www.aventura.nl/zeilgebied_brazilie
www.yachtcharterguide.com

NIEUW-ZEELAND

Als de zeilboot niet zou bestaan,

dan zouden de Nieuw-Zeelanders
hem wel uitvinden. Je zult niet snel een volk
vinden dat zo graag op het water vertoeft.

Het wordt de “kiwi’s” dan ook niet moeilijk
gemaakt; water én boten zijn alom aanwezig.
Voor zeilliethebbers die de Hollandse winter
willen ontvluchten, is dit de ideale plek.
Alles kan: races in de haven van Auckland,
the City of Sails, korte stukjes in de Tasman
Bay, cen lange tocht van Noorder- naar Zui-
dereiland, of juist om een van die twee heen,
op een gerestaureerde historische boot, een
catamaran of een voormalig racejacht. Of
wil je liever lekker dobberen op een comfor-
tabele cruiser en buitengaats op zoek gaan
naar walvissen?

Het Noordereiland ligt wat temperatuur
betreft gunstiger dan het grotere Zuiderei-
land. Het heeft een gematigd tot subtropisch
klimaat en kent naast lieflijke baaitjes ook
uitgestrekte bossen en een aantal beklimbare
vulkanen, mocht je overwegen een dagje
van boord gaan.

Zeilers die van een uitdaging houden,
kunnen overwegen naar het grote buurland
Australié te vliegen voor de beruchte Sydney-
Hobart Race, die op Tweede Kerstdag start.
Maar waarom cigenlijk? Zeilen in Nieuw-
Zeeland verveelt nooit!
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Reistips:

Tussen Kerst en half januari hebben de Nieuw-
Zeelanders zomervakantie en is het, voor kiwi-
begrippen, erg druk. Van half januari tot eind
februari is het er nog steeds zomer en een
prima tijd om de kou in ons land te ontviuchten.
De reis duurt minimaal een etmaal en het tijds-
verschil is aanzienlijk; in Nieuw Zeeland is het
10 tot 11 uur later dan bij ons.

Visum verkrijgbaar bij aankomst, het paspoort
moet nog minstens 3 maanden geldig zijn.

Verhuurtips:

WWW.Mmoorings.com
www.firstlighttravel.com/sail.html
www.salanjo.com
www.totaltravel.co.nz/travel/north-island/
auckland/northland/directory/boating

THAILAND EN CAMBODJA

Een dag zeilen tussen kleine, meestal

onbewoonde eilandjes in water dat
helder smaragdgroen is en even later turkooi-
seblauw. Ankeren in een verlaten baaitje,
met het gekwetter en gezang van tropische »
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De archipel biedt meer dan

heupwiegende huladanseressen

vogels op de achtergrond. Op het witte
zandstrand waar de warmte van de dag nog
nagloeit een zelfgevangen visje roosteren
boven een knetterend kampvuur. Het zijn
beelden die moeiteloos op het netvlies
verschijnen als je aan Thailand denkt.
Niet voor niets is Thailand al jaren een favo-

riete vakantiebestemming voor Nederlanders.

Gek genoeg blijven de meeste toeristen op
of vlakbij het strand. En dat terwijl met een
boot zo veel meer te ervaren is. De vele
eilandjes en ankerplaatsen waar je geen
andere toerist zult vinden, prachtige natuur,
boven én onder water, gastvrije bevolking
en, zeker in het zuiden van Thailand,
optimale zeilcondities.

Een bijzonder uitstapje kun je maken naar
Cambodja; niet een land dat je direct asso-
cieert met zeilen, maar dat ook een schitte-
rende en grotendeels ongerepte kust heeft.
Ook hier tropische Bounty-eilanden met
uitgestrekte witte stranden en een achterland
met een indrukwekkende jungle, mooie,
oude ruines en pittoreske dorpjes. Voor
zeilers die graag ongebaande wegen bevaren,
is dit een absolute aanrader.

78

Reistips:

Thailand en Cambodija zijn tropisch landen,
en vaccinaties tegen DTP en Hepatitis A
worden dan ook ten zeerste aangeraden.
Bij tochten in de jungle zijn malariapillen aan
te bevelen. Visums zijn verkrijgbaar op de
luchthaven van Bangkok. Wie vanuit Thailand
per boot naar Cambodja reist, kan het visum
beter in Nederland regelen, dat scheelt veel
gedoe ter plekke. Hoewel het goed varen is
in de wateren bij Cambodija, zijn er weinig
voorzieningen. De meeste kans op een
geslaagde vakantie heb je er met een plaat-
selijke schipper die de mooie plekjes kent.

Verhuurtips:

www.sunsail.nl (op drie verschillende
locaties in Thailand)
www.mooringspower.com (motorjachten)
www.multihulls-world.com/us/
catamaran-rental/indian-ocean/thailand

HAWAI

Hawai, de verzamelnaam voor de uit-

gestrekte archipel in de Stille Oceaan
en de vijftigste staat van de Verenigde Staten,
spreekt tot de verbeelding. Denk aan wiegen-
de heupen in hularokjes, stoere surfers op
metershoge golven en slapende vulkanen.
Voor de zeiler die ook attracties aan land
wil bekijken, heeft Hawai veel te bieden.
De kleine haven van Hilo op het Big Island
geldt als een goed startpunt voor een zeiltocht
langs de eilanden, maar is ook een prettige
uitvalsbasis voor tochten over het eiland zelf.
Naar de nog steeds actieve Kilauea-vulkaan
bijvoorbeeld, waar de lava langzaam vanaf
stroomt of een van de vele prachtige orchidee-
entuinen. Vaar vanaf Hilo naar Hawai zelf,
om vervolgens Maui aan te doen. Vergeet niet



op het volgende eiland, Lanai, ook zeker het
water {n te gaan. Vooral de Hulopoe-baai
heeft een wonderschone onderwaterwereld.
Kauai, het laatste van de grotere eilanden van
Hawai roept als een van de natste plekken ter
wereld (jaarlijkse neerslag 11.700mm!) mis-
schien twijfel op als bestemming. Maar het
subtropische klimaat en de vele regenbuien
zorgen voor een weelderige begroeiing en
onder meer de spectaculaire Hanalei baai is
daarom achtergrond geweest voor vele films.

Reistips:
Geen rechtstreekse viuchten. Viuchten
bijvoorbeeld via Chicago of Los Angeles.

Verhuurtips:
www.us.totaltravel.com/travel/
hawaii/directory/boating
www.destination360.com/
north-america/us/hawaii/hawaii-sailing

BAJA CALIFORNIA, MEXICO
Ga niet naar Baja California als je
alleen wilt zeilen en niet van plan bent

om verder het land in te gaan dan het
dichtstbijzijnde havencafé. Daarvoor heeft
dit deel van Mexico te veel te bieden.
Aanlokkelijke stranden en oude koloniale
steden, Azteekse ruines, maar ook grotten
met prehistorische schilderingen. Voor de
zeiler of motorbootschipper met een zwak
voor de Latijns-Amerikaanse cultuur zal
Baja een warm bad zijn.

De natuur in en rondom Baja doet er
echter niet voor onder. De zee van Cortez
(ook wel Golf van Californié) deelt het
schiereiland van het vasteland van Mexico.
Er komen honderden soorten vissen voor,
waarvan tientallen uitsluitend hier te vinden
zijn. Van de kleinste kleurrijke visjes en
zeepaardjes tot scholen met hamerhaaien,
Mexicaanse barracuda’s, walvishaaien, zee-
leeuwen, dolfijnen en natuurlijk de grote
blauwe vinvis, het grootste dier ter wereld.
Als je geluk hebt, zie je zelfs de bultrug, de
walvis die helemaal vanuit Alaska naar de
Baja zwemt om zich voort te planten. De
Zee van Cortez kent een kleine duizend
cilandjes, waar het goed ankeren is, na een
enerverende dag op het water.

Een geldig paspoort is voldoende voor Mexico.
Rechtstreekse viucht naar Mexico City vanaf
Schiphol. De wraak van Montezuma treft nog
vele reizigers in Mexico: buikloop na het drinken
van kraanwater. Koop daarom flessen water.
Brandstof is overal verkrijgbaar, al kan het
verstandig zijn het eerst te filteren, zeker als
het opgepompt wordt uit een olievat, wat
nog wel eens voorkomt.

Verhuurtips:

WWW.MOOorings.com

(zowel zeil- als motorschepen)
www.bajacharter.com [

pesa huid is namelijk al weer
d niet meer blootgesteld aan een
hoogstaande) zon en dus niet veel gewend.
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